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G’Bunkundo is een Dunumba, een dans van de sterke mannen. Het beeld een

gevecht uit, een vuistslag, met dansers die het gevecht uitbeelden. Ze raken

elkaar tijdens het dansen. Het uitvechten van rivaliteit van de verschillende

leeftijdsgroepen ‘regelt’ vaak de spanning en persoonlijke problemen op

dezelfde wijze. Voor de onafhankelijkheid (van Frankrijk) leidde dit nog wel

eens tot een fatale afloop. Ponda O’Bryan: “De ene generatie daagt de ande-

re uit met zwepen; om de beurt wordt een slag uitgedeeld, tot er een zegt

dat het genoeg is.”
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